
11 Juli Boodschap .  

Uitgesproken naar aanleiding van het Pro Flandria colloquium op woensdag 9 juli 2025 – Technopolis 
Mechelen. 

Dames en heren , beste genodigden , beste vrienden , na deze beklijvende avond met topmensen uit 
de ondernemerswereld is het belangrijkste gezegd.  

Toch willen we nog even de klemtoon leggen op 2 fundamentele aspecten die reeds aan bod 
kwamen en die voor de welvaart in Vlaanderen cruciaal zijn. Staatsvorming én staatshervorming. De 
twee . 

De federale pogingen om dit land op de rails te zetten zullen naar alle waarschijnlijkheid ruim 
onvoldoende blijken om weg te komen uit de bedroevende financiële en budgettaire staart van het 
Europese peloton .  

Wat dit land echt nodig heeft zijn grotere en fundamentele veranderingen. Ware democratie en 
echte responsabilisering. Tot in den treure zullen we blijven herhalen dat dit land een enorm 
democratisch deficit met zich mee sleept en dit reeds gedurende circa 60 jaar , toen alle partijen in 
de nasleep van Leuven Vlaams werden opgesplitst en de traditionele socialistische , liberale en 
christen democratische families in de schizofrene situatie belandden dat ze enerzijds vasthielden aan 
een overjaars unitarisme en anderzijds die eenheid in de eigen familie niet langer konden realiseren. 
Met als gevolg dat we afgleden naar een tweelanden land met een ongeziene optelling van twee 
democratieën waarbij partijen die niet verkozen zijn in één democratie toch mee het beleid bepalen 
in de andere. De PS heeft in Vlaanderen geen verkozenen maar bepaalt al gedurende decennia wat 
er ook in Vlaanderen dient te gebeuren rond arbeid , rond energie , rond migratie , rond belastingen 
en rond de sociale zekerheid. Het is niet democratisch wanneer men het beleid kan bepalen zonder 
daarvoor door de kiezers te kunnen worden beloond of afgestraft. Hetzelfde geldt voor de financiële 
responsabilisering . Vandaag ontbreekt de verantwoordelijkheid voor inkomsten en uitgaven. 
Wallonië en het vandaag onmogelijke Brussel kunnen quasi ongestoord schulden blijven opbouwen . 
Alle schulden worden geconsolideerd en Vlaanderen zal dus wel mee betalen….  

Het is niet fair om de verantwoordelijkheid voor dit mal governo volledig te leggen bij de 
zelfbedieningspolitiek van de Franstalige partijen. De Vlamingen waren er altijd bij. De Vlaamse 
traditionele partijen hebben dit mogelijk gemaakt en betalen daar nu een zware prijs voor. Ze 
werden gedecimeerd en sommigen staan zelfs op het punt te verdwijnen . Het omarmen of minstens 
gedogen van het Belgisch immobilisme staat nochtans haaks op hun eigen toekomst. Eens de 
autonomie voor Vlaanderen gerealiseerd vervalt de core business van Vlaams Nationale partijen en is 
er opnieuw alle ruimte om zich te profileren . Waar wachten zij op ?  

Beste vrienden , er is een constante in het politieke landschap. Wie te veel compromissen maakt en 
slecht onderhandelt wordt op termijn afgestraft. Deel nemen aan het beleid komt met de 
verantwoordelijkheid om grotendeels te realiseren wat men zijn kiezers heeft beloofd. Meer 
zelfbestuur bijvoorbeeld of lagere belastingen in dit overbelaste land en al zeker geen jaloerse  
meerwaardebelasting die ondernemers straft omdat ze ondernemen en meerwaarde realiseren .Wie 
er ook aan het beleid deelneemt wordt daarom best geconfronteerd met zweeppartijen die vanuit 
de oppositie de alertheid bewaken. Een zweeppartij die groter wordt en de logische ambitie heeft 
om deel te nemen aan het beleid zal wellicht opnieuw een andere zweeppartij tegenkomen . We 
weten onderhand wat de gevolgen zijn voor partijen die zichzelf beleidsmatig verloochenen en 
verwijzen naar de lotgevallen van destijds de Volksunie en vandaag de VLD.  



Beste vrienden , het tweede item , de staatshervorming , is eigenlijk vooral een thema voor 
Vlaanderen .Wat we zelf doen , doen we zelf . Logisch binnen een democratie . Maar onze ambitie 
zou toch moeten zijn dat wat we zelf doen we ook goed en beter doen. Niemand twijfelt er aan dat 
dit in vergelijking tot de andere regio’s in dit land ook het geval is .Het Nederlandstalige onderwijs 
scoort ondanks alles nog steeds heel wat beter dan het Franstalige. Geen zinnig mens die er vandaag 
aan denkt te her federaliseren naar een niveau waar babylonische spraakverwarring ,oeverloze 
discussies , inefficiëntie en verspilling van tijd en middelen de norm waren. In alle domeinen die 
werden gesplitst is de communautaire heisa verdwenen. Studies wijzen dit uit. Waarop wachten we 
dan om overal homogene bevoegdheden in te voeren ? Rond arbeidsbeleid , rond gezondheidszorg , 
rond de ziekenhuisfinanciering, rond de sociale zekerheid?  

Beste vrienden , de vergelijking met W en Br is  echter een zwaktebod. 

De vergelijking met de meest performante regio’s in Europa en daarbuiten is veel relevanter. Circa 
30% van de Vlamingen werken rechtstreeks voor een overheid terwijl de privé sector zijn vacatures 
nog steeds niet ingevuld krijgt. Kan het niet met wat minder ambtenaren en met wat meer focus op 
de kerntaken? Nergens in Europa zijn er zoveel onderwijskrachten per 100 leerlingen als in 
Vlaanderen. Velen staan echter niet voor de klas. De netten , de koepels , de administratie , de 
kosten zijn niet in evenwicht met de magere kwaliteit… 

De keizer koster mentaliteit is in vele domeinen tergend . Iedereen heeft daar voorbeelden van , van 
stikstof over PFAS tot cheques en bonnen en een doolhof van vergunningen en subsidies voor 
bedrijven , opleidingen en ngo’s. Ondertussen is onze mobiliteitsinfrastructuur ondermaats , hebben 
we wel een hele hoop werkgroepen en vage federale , Vlaamse en Europese plannen maar nog 
steeds geen concreet verhaal hoe onze basis industrie hier kan overleven.  

Een continent , een land zonder staal productie is geen land. Dat zijn de woorden van Guido Dumarey 
die onlangs van Libera de prijs voor de vrijheid kreeg. We kunnen er aan toevoegen :een continent , 
een land zonder chemie productie is geen land. Alleen vanuit een sterk industrieel weefsel kan de EU 
werken aan een energie transitie. Daar zonder ontbreken de middelen. Het zijn vandaag de 
industriële grootmachten die de leiding nemen in de technologie van de energietransitie en niet de 
EU en zijn commissie met zijn onrealistische Green Deal klimaatneutraliteit tegen 2050 en zijn al even 
onrealistische doelstelling van 90% tegen 2040 terwijl Europa amper 6% van alle wereldwijde 
broeikasgasemissies levert. En daar gaan we dan de wereld en de planeet mee redden ? In de plaats 
van blindelings te focussen op elektriciteit zou Europa er beter aan doen het milieu vriendelijke en 
weinig CO2 uitstotende aardgas goedkoper te maken door begrenzing van het 
concurrentieverstorende koolstofemissiehandelssysteem ETS . Aardgas is hier nu 4  x duurder dan in 
de VS terwijl aardgas grondstof én brandstof is voor onze industrie. Zoals we nu bezig zijn gaan we al 
die Green Deal doelstellingen wellicht toch halen …..omdat de industrie hier minder produceert en 
vertrekt .….. Verwend , ideologisch verstard en los van de realiteit moraliseren we onze economie in 
de vernieling.   

Beste vrienden , om het tij te keren is er nood aan meer leiderschap ,waakzaamheid , 
zelfredzaamheid en paraatheid.  

We hebben nood aan democratische leiders die regeren met de moed van hun overtuiging en de 
waan van de dag niet achterna hollen. 

We hebben nood aan ondernemers en academici die uitkomen voor hun mening ook wanneer een 
bureaucratisch Europa onze industrie en onze welvaart ondermijnt.  



We hebben ook nood aan waakzame , mondige en parate burgers die niet voor alles naar de 
overheid kijken , die zelf verantwoordelijkheid opnemen in de eigen omgeving en burgerzin aan de 
dag leggen , die tegenslagen kunnen verwerken , die hun rechten maar vooral ook hun plichten 
kennen.   

Beste vrienden , we kunnen ons  moeilijk voorstellen dat een prijs voor de vrijheid naar onze 
mainstream media zou gaan hoewel ze zichzelf voortdurend op de borst kloppen dat zij die vrijheid 
van mening verdedigen terwijl ze vele maatschappelijke problemen gewoon blijven negeren. Mia 
Doornaert, die samen met enkele andere columnisten zoals Mark Elchardus en Rik Torfs de 
journalistieke bubbel durft te doorbreken ,  zegt waar het op aankomt . Binnenkort doet zij dat bij 
Pro Flandria , op zaterdag 20/9 , onder de titel : “ De Onzichtbare Muilkorf : Over media, moraal en 
de macht van de taal “ . 

 

Op zaterdag 15/11/2025 is het de beurt aan Wim Dejonghe , topadvocaat en gewezen voorzitter van 
het gerenommeerde internationale advocatenkantoor Allen & Overy. Hij zal ons vertellen hoe het er 
vandaag aan toe gaat in de turbulente internationale zakenwereld. In de wereld van de 
handelsheffingen en de grote geopolitieke spanningen. 

 

Beste vrienden , Pro Flandria wordt binnenkort 25 jaar jong. En dat gaan we extra in de verf zetten 
met een mooie publicatie rond 5 thema’s die ook op korte termijn heel belangrijk zijn , 5 items voor 
Vlaanderen op weg naar 2029 .Met een knipoog naar de 5 resoluties van het Vlaamse parlement die 
in 1999 met grote meerderheid werden aangenomen maar nog steeds op uitvoering wachten . Onze 
5 items zijn : zelfbestuur en responsabilisering , degelijk onderwijs , voldoende en prijsgunstige 
energie , ruimte voor onze ondernemers en de positie van Vlaanderen in Europa en in de wereld. De 
beste auteurs werken er aan mee.   

Op zondag  29/3/2026  vieren we dat 5e Lustrum met een academische zitting in Leuven in 
aanwezigheid van de Minister-President.  

 

Beste vrienden ,onze aandacht en inzet voor de toekomst van Vlaanderen is er niet alleen op 11 Juli.  

Pro Flandria , uw partij onafhankelijke netwerkorganisatie van ondernemers en academici doet dat 
het ganse jaar door op decente wijze , met actieve bewustmaking , met kwaliteitsvolle initiatieven en 
met top sprekers op onze vergaderingen .  

We doen dat vanuit het besef dat het stabiele en vertrouwde Vlaanderen de beste voedingsbodem is 
om al onze talenten te laten groeien en de beste garantie is voor economische en sociale 
vooruitgang. We doen dat vanuit het besef dat Vlaanderen het correcte formaat is voor echte 
democratie .We doen dat vanuit het besef dat stevige wortels in Vlaanderen ons vleugels geven naar 
de wereld.   

 

John Dejaeger. 

Voorzitter Pro Flandria. 

 


